
 

 

Van de directie  

 

GOUD  
Midden in de zogenaamde gouden weken, u weet wel, die weken die heel belangrijk zijn in de vorming 

van de groepen, gaan we van start met het project ‘de Gouden Eeuw’. Net als onze minister-president 

Rutte noemen wij het ‘gewoon’ de Gouden Eeuw. Natuurlijk gaan we leren dat er naast gouden tijden 

ook sprake was van armoede en verdrukking in deze eeuw, maar we gaan vooral ook genieten van al 

het mooie dat deze eeuw ons heeft gebracht. Premier Rutte moedigt ons aan om energie te steken in 

een ‘nieuwe gouden eeuw’. Hij doelt op een nieuwe gouden eeuw, in het hier en nu, samen aan het 

werk om het hier op aarde goed te hebben. Wij mogen samen werken in Gods koninkrijk en uit zien 

naar een andere Gouden Eeuw, of mooier misschien, een Gouden Eeuwig! We zijn onderweg, een 

volk met een bestemming, een gouden bestemming. We zijn onderweg met elkaar, ieder kind, iedere 

volwassene. Onderweg mogen we met elkaar optrekken, elkaar leren kennen, elkaar bemoedigen, 

leven als kinderen van God, met vallen en opstaan. God heeft ons aan elkaar gegeven, samen 

onderweg. Het project ‘Gouden Eeuw’ begint op maandag 30 september. 

 

SCHOOLREIS  
Terwijl u deze infoboom leest, is groep 4-8 op schoolreis naar Amsterdam. Wát een belevenis! We 

bezoeken het Rijksmuseum en maken een rondvaart door de grachten van onze hoofdstad. Het 

schoolreisje sluit dit jaar prachtig aan bij het bovengenoemde project. Veel scholen zijn ons al 

voorgegaan, met de bus naar het Rijks! Natuurlijk is het ook wel een beetje spannend. We hebben 

een grote groep volwassenen bij ons, we zorgen goed voor uw kind(eren) Ook groep 1-3 gaat op 

schoolreis deze week. De Spelerij in Dieren is het reisdoel! Ook hier geldt natuurlijk dat het wel 

spannend is, je kleuter meegeven op een reisje, best wel een eindje van school. We begrijpen het! Ik 

hoop op mooie, gezellige, zonnige en inspirerende schoolreisjes!  

 

WEEK TEGEN HET PESTEN  
De komende schoolweek is de ‘week tegen het pesten’. In de groepen zullen we specifiek aandacht 

besteden aan dit thema. Dit jaar is het thema: Wees een held, met elkaar. Iedereen die en positieve 

bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen. Op de site van ‘de week tegen het 

pesten’ vindt u meer informatie over deze week. 
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SAVE THE DATE: 
 

 23 sept Schoolreis groep 4 - 8  25   sept Kamp groep 8 

 26 sept Schoolreis groep 1 - 3  18 okt Studiedag 
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KAMP GROEP 8  
Woensdag gaat groep 8 op kamp! Juf Gerlinde en Juf Ellen gaan er met de kinderen en extra begeleiders 

een heel fijn kamp van maken! Jongens en meiden, heel veel plezier, geniet van deze gouden momenten 

voor jullie!  

GELUKKIG NIEUW SCHOOLJAAR  
We kijken terug op goed-gezochte ‘gelukkig nieuw schooljaar’-momenten. Veel ouder(s)/verzorger(s) 

hebben een kijkje genomen in de groep(en) van hun kind(eren). Mooi om zo even een blik in de groep, in 

het schoolleven van uw kind(eren) te werpen. Wat opviel is dat er een behoorlijk aantal opa’s en oma’s 

gebruik maakten van de momenten. Eén gezin had gevraagd of ze dit mochten doen en dat was oké. Het 

moment is bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s), het is een groepsinformatiemoment. Opa’s en oma’s zijn 

natuurlijk altijd welkom in onze school, maar…dit moment was er minder geschikt voor.  

WEEKOPENING  
Zoals u misschien al wel was opgevallen zitten de kinderen tegenwoordig tijdens de stoelen/banken. We 

doen dit als proef; het is 1 van de dingen die we willen uitproberen om de rust in de weekopeningen te 

bevorderen. Het helpt als kinderen niet te dicht op elkaar zitten op de grond en daardoor eerder aan 

elkaar zitten. We willen ook aan u als ouder(s)/verzorger(s) vragen om tijdens de weekopeningen, waarbij 

u van harte welkom bent, mee te helpen om de rust te bevorderen. Wilt u op uw jonge kinderen letten én 

zelf ook stil worden als de leerkracht(en) daarom vragen? Het klinkt een beetje kinderachtig, zo voelt het 

ook echt, maar… we merken toch dat dit niet altijd het geval is… 

NIEUWS UIT DE GROEPEN  
(Om in te loggen op het nieuws uit de groepen heeft u een wachtwoord nodig. Om een wachtwoord te 

krijgen voor het inloggen dient u zich eerst te registreren. De gebruikersnaam is dan uw emailadres. 

Achter het wachtwoord staan de pagina's fotoalbum, info uit de groep en de infoboom. Het laatste nieuws 

uit de groepen en de infoboom komt steeds bovenaan te staan) 

 

Hartelijke groet, namens het team, 

Elza-Baukje Lap 

Directeur KC de Bongerd 

 

 


