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VAN DE DIRECTIE 

 

 
Hij laat nooit los 
Vanochtend hadden we, na lange tijd, weer een 
gezamenlijke weekopening. Ook aanstaande 
maandag is er een weekopening... 
Groep 8 had de opening voorbereid, het was hun 
‘afscheids-weekopening’ 
We mochten genieten van foto’s, van dans en van 
2 kahoot-kwissen. We hebben samen gezongen 
en gebeden en hebben hen Gods zegen 
toegezongen. 
De periode van loslaten krijgt daarmee in deze 
dagen het duidelijkst vorm. Wij gaan hen loslaten, 
maar hoe mooi is het dan, dat trof me ook in het 
gebed van juf Ellen, dat we mogen vragen of God 
hen juist niet wil loslaten. We mogen vertrouwen, 
vertrouwen op Zijn belofte. De belofte die het 
fundament onder onze school is; jij bent Mijn kind, Ik ben er van het begin van je leven 
en Ik blijf bij je, altijd. 
In dat vertrouwen mogen we loslaten. 
We nemen afscheid van Lois, Jessica, Charlotte, Mennanda, Rosalie, Hugo, Lukas, 
Zoey, Laisj, Jan-Jaap, Benjamin, Jesse, Finn, Liam, Anne-Loes, Thomas, Rosalie, 
Sunitha, Merijn, Sifra, Floortje, Joanne en Lucas. In deze laatste weken is ook Zora 
weer in ons midden, ook zij gaat na de zomervakantie van school. Hans van den Broek 
stroomt vervroegd het VO in, ook hij zal de Bongerd dus verlaten, succes op je nieuwe 
plek Het Beeckland (Kompaan) Hans! 
Jongens & meiden, we laten jullie los, in vertrouwen. Geniet van de stappen die je gaat 
maken, soms misschien wel spannend, maar vooral leuk, nieuw, mooi en leerzaam. 
Ontdek nieuwe plekken, maak nieuwe vrienden en blijf trouw aan de dingen die je hier 
leerde over jezelf, maar vooral over onze trouwe Vader. Ga met Hem; aDieu!  
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We nemen afscheid van meerdere gezinnen; heel veel jaren Bongerd-ervaring verlaten 
onze school. 
We groeten de gezinnen Piek; Mast/van Bemmel; Brunsveld, Berendsen, Lalenoh, 
Stephanus; Braaksma, Tulp, Sivaguru en Fennema 
Gezinnen die zich ingezet hebben voor de SchoolRaad; de tuin; het Appelfeest; het 
Sinterklaasfeest; voor tso & pleinwacht; luizenpluizen; schaken; schoolschaatsen, koken 
en bakken; lunch op de studiedag; avond4daagse en vast nog veel meer! 
Dank jullie wel, voor het vertrouwen dat we kregen om met jullie kinderen aan de slag te 
zijn, dank voor jullie gebed, voor jullie inzet. Jullie sluiten een fase af, geen kinderen 
meer in het primair onderwijs, het is goed, nieuwe tijden breken aan. Ga met Hem; 
aDieu! 
We nemen ook afscheid van de familie Kuijsten, zij verhuizen naar Ugchelen en Ben en 
Ivas gaan naar een nieuwe school! We wensen jullie al het goede toe, een fijne tijd 
toegewenst op de Prinses Juliana school! Ga met Hem; aDieu! 
Lars van Eerden neemt ook afscheid van ons KindCentrum. In het afgelopen schooljaar 
mochten we van hem genieten in groep 5/6. Lars woonde tijdelijk bij zijn opa & oma; 
Jaap & Margje. Lars; we wensen je een goede terugkeer toe op je oude school in 
Hoogerheide toe, fijn dat je weer bij je vader en zusje mag gaan wonen. 
Jaap en Margje; wat mooi dat jullie in het afgelopen jaar voor Lars konden zorgen, heel 
bijzonder zo! We zullen jullie missen op ons schoolplein, dank voor jullie betrokkenheid.  
Ga met Hem; aDieu! 
Jaap en Margje schrijven hieronder een bericht aan ons allemaal. 
Ook Quentin Mputubwele Mananasi zal onze school verlaten. Na een proces van 
aanbod; onderzoek en samen keuzes maken gaan we hem loslaten. Het zijn geen 
eenvoudige processen; we vinden het moeilijk als we afscheid moeten nemen als het bij 
ons op school niet ‘passend’ is. Quentin gaat naar een nieuwe school, die beter past bij 
zijn ontwikkelmogelijkheden. We wensen Patricia, Elvis en Quentin alle goeds toe, zet ‘m 
op Quentin op je nieuwe school! Ga samen met Hem; aDieu! 
We nemen ook afscheid van 2 leerkrachten. Juf Lionne gaat na de zomervakantie 
werken op een school in Apeldoorn. Lionne dank je wel voor je inzet in groep 5/6; echt 
heel fijn hoe je je plek in deze groep en in onze school hebt ingenomen, dank nogmaals. 
We wensen je Gods zegen toe op je nieuwe plek, ga met Hem, a Dieu. 
Juf Eline zal na de zomervakantie terugkeren van verlof, dat betekent dat we ook 
afscheid nemen van juf Jennita. Jennita ook jij heel hartelijk bedankt dat je je met hart 
en ziel hebt ingezet voor onze kleuters, gaaf om te zien! We gaan elkaar vast nog 
ontmoeten, hopelijk wil je nog wel eens een keer invallen op de Bongerd! Ook voor jou; 
ga met God, a Dieu! 
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Op school zullen we op passende wijze afscheid nemen van deze 2 leerkrachten en u 
kunt hen zelf natuurlijk ook de hand drukken! 
 
We mogen ook nieuwe gezinnen en/of kinderen (terug)verwelkomen op onze school. 
Ook hierin zien we Gods trouw; God bewaarde in het afgelopen jaar het gezin Knol en 
het gezin Bosman op de weg die zij gingen. Beide gezinnen keren terug naar Zutphen en 
de kinderen gaan weer meedraaien op KC de Bongerd. 
Na de zomervakantie zullen Yaella en Célia Knol terugkeren op de Bongerd, evenals 
Boas Bosman en ook zijn broertje Ravi mogen we verwelkomen. 
Daarnaast is het gezin Lammers toegelaten op KC de Bongerd, zij verhuizen vanuit 
Gorssel naar Zutphen. Marie-Lynn zal instromen in de huidige groep 3 en Rafaël komt 
in groep i/1/2. 
In de huidige groep 3 stroomt ook Floor Ronk in, haar broer Benjamin is al eerder naar 
de Bongerd gekomen. 
Van -e welkom (terug); een gezegende tijd toegewenst op de Bongerd! 
 
 
Van Jaap, Margje en Lars: 
Beste mensen. 
 
Eind augustus 2018 was Lars zijn eerste schooldag op de Bongerd. 
Vrijdag 19 juli 2019 wordt zijn laatste schooldag hier in Zutphen. 
Het is voor Lars en ons een enerverend jaar geweest maar ook een jaar met een zeer 
goede afloop. 
De vader van Lars is al weer 6 weken thuis en tot nu toe gaat het erg goed. en Lars gaat 
vanaf zaterdag 20 juli weer bij zijn vader en zusje in Hoogerheide wonen. 
 
Ondanks dat het een jaar vol zorgen en problemen is geweest, is er een ding waar de 
dagelijks dankbaar voor waren en zijn. Dat Lars werd toegelaten op de Bongerd. We 
hebben een groot aantal scholen meegemaakt met onze kinderen maar zelden een 
school getroffen waar de betrokkenheid en medeleven van kinderen, ouders en 
teamleden zoveel warmte en betrokkenheid liet voelen en zien. Dit heeft Lars en ons erg 
goed gedaan. 
 
Lars heeft een goed jaar met fijne leerkrachten en medescholieren op deze school gehad 
en hij heeft er, zoals hij zelf zegt, een beste vriend aan over gehouden. 
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Wij wensen jullie de zegen van God toe voor nu en in de toekomst. 
 
En hopelijk voor jullie allemaal een goede zomer en vakantietijd.  
 
Vriendelijke groet, 
Margje en Jaap van Eerden 
 
Première Film groep 8 
Nieuw dit jaar is dat groep 8 een film heeft gemaakt. De 
film gaat op dinsdag 16 juli in première!  
Er is dit jaar dus ook geen generale repetitie van de 
musical met gr 3-8 want de première is voor de groep 8-ers 
met hun ouders. Op woensdag 17 juli kijken we de film wel 
met de school, we zijn natuurlijk heel benieuwd!  
 
Schoolschoonmaak 
Omdat onze school, in de zomervakantie, uitgebreid wordt schoongemaakt na de 
verbouwing, organiseren we dit schooljaar geen eind-schoolschoonmaak. 
De leerkrachten van de onderbouw hebben hierin nog wel een vraag aan u, u hoort deze 
week verder. 
 
Nieuwsbrief & Website (in de herhaling) 
Sinds onze nieuwe site online staat zijn er problemen met inloggen voor sommige 
ouder(s)/verzorger(s).  
Dit komt o.a. doordat deze website een iets andere manier heeft om de beschermde 
inhoud te laten zien, dan de vorige website.  
Om een wachtwoord te krijgen voor het inloggen moet u zich eerst registreren.  
Uw emailadres is de gebruikersnaam. 
Achter het wachtwoord staan de pagina's fotoalbum, info uit de groep en de infoboom. 
De link naar de groepen uit de infoboom is eigenlijk naar de pagina om in te loggen.  
Als u niet bent ingelogd bent kunt u de inhoud niet zien.  
Het laatste nieuws uit de groepen en de infoboom komt steeds bovenaan te staan.  
Mochten er toch nog problemen zijn met inloggen laat het even weten; we proberen het 
steeds zo snel mogelijk op te lossen. 
 
Jaarafsluiting (save the date) 
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Dit jaar gaan we het jaar op een andere manier afsluiten dan we de laatste jaren zijn 
gewend. 
Omdat we geen viering hebben gehad, vinden we het mooi om samen het schooljaar in 
de Chr. Geref. Kerk af te sluiten. 
Dit betekent dat we geen zomerfeest vieren, maar rond 09.00 uur een afsluiting in de 
kerk hebben. 
De precieze tijden ontvangt u nog van ons; een officiële uitnodiging in uw mailbox, maar 
misschien is het fijn om alvast de datum te reserveren. 
Het betreft dan vrijdag 19 juli; u bent hierbij van harte welkom! 
 
Appelfeest 
Op 14 september 2019 is er weer het Appelfeest, onze ‘open 
dag’. Deze dag, waarop we nieuwe ouders graag in contact 
willen brengen met u als ouders, is dé kans om kennis te maken 
met ons KindCentrum. 
Ik breng deze dag alvast onder u aandacht; we hebben u als 
ouder(s)/verzorger(s) namelijk echt hard nodig. We zien dat de 
Bongerd niet meer echt groeit; voor het eerst hebben we zelfs te 
maken met krimp. 
Dus…kent u iemand die op zoek is naar een bijbelgetrouw KindCentrum? Breng het 
Appelfeest onder de aandacht; en bedenk daarbij… u bent onze ambassadeurs! ☺ 
Als u Facebook hebt, kunt u misschien ook het evenement delen of liken, zo wordt het 
bereik mogelijk groter. 

  
Hartelijke groet, 
namens het team, 
 
Elza-Baukje Lap 
directeur kindcentrum de Bongerd 
 
 
   
SAVE THE DATE 
19 juli 2019                  Jaarafsluiting 09.00 uur; kinderen vrij om 12.00 uur. 
2 september 2019       1e schooldag 19/20 
14 september 2019     Appelfeest 
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UIT DE GROEPEN: (klik op de link) 
 

Naar de inlogpagina voor het laatste nieuws uit de groepen 
 

 

 

https://www.kcdebongerd.nl/log-in/

