
Dag allemaal,  

 

Hoe is het met jullie? Zijn jullie al een beetje gewend aan het nieuwe 

leven, of hebben jullie al heimwee naar school?  

 

Ik merk dat veel mensen denken, dat er voor mij sinds 16 maart niet 

zoveel veranderd is. Volgens hen zitten schrijvers immers de hele dag 

in hun eentje achter hun computer. Maar niets is minder waar! Ik zal 

jullie in deze nieuwsbrief vertellen wat er voor mij veranderd is, en 

ook hoe ik de tijd nu doorbreng. Tot slot heb ik nog wat tips voor 

jullie. 

 

Dit voorjaar zou ik bij heel veel klassen op bezoek gaan om over mijn 

boeken te praten. Dat doe ik altijd zo’n twee dagen per week, maar dit 

voorjaar zou ik veel vaker gaan. De afgelopen jaren heb ik veel 

boeken geschreven over de Tweede Wereldoorlog.  

Hier zie je waarom: https://www.martineletterie.nl/woii/ 

 

Omdat we dit voorjaar 75 jaar Vrijheid vieren, vonden veel juffen en meesters het juist nu een 

extra leuk idee om mij uit te nodigen. Toen minister-president Rutte aankondigde dat alle 

scholen dichtgingen, betekende dat voor mij dus ook dat ik ineens thuis zat. Jammer! Daarom 

vind ik het extra leuk dat ik nu toch een beetje met jullie kan ‘praten.’ 

 

 

Groep 3, 4, 5 en 6 

In jullie klassen zou ik bij een bezoek meer hebben verteld over mijn boek Verboden te 

vliegen. In dit filmpje kun je zien waar het boek over gaat. 

https://www.youtube.com/watch?v=PpXwvBTAqpY&t=82s 

 

Hier kun je alvast een stukje zelf lezen.  

https://www.praxisbulletin.nl/wp-

content/uploads/2020/04/PB37_08_pdf_duiven_van_de_lijst.pdf 

 

Wil je de telefoon uit het verhaal zelf maken? Dat kan! Lees bladzij 2 vanaf Materiaal. 

https://www.praxisbulletin.nl/wp-

content/uploads/2020/04/PB37_08_pdf_leven_in_de_oorlog.pdf 

 

 

Groep 7 en 8 

19 maart zou eigenlijk een heel bijzondere dag zijn geweest. Dan zou mijn nieuwe boek Wij 

blijven bij elkaar worden gepresenteerd. Dit filmpje vertelt waar het boek over gaat: 

https://www.youtube.com/watch?v=jSxevsOyDw8 

De presentatie zou in Herinneringscentrum Kamp Westerbork zijn. Dat is niet voor niets, de 

hoofdpersonen van mijn boek hebben daar bijna vijf jaar gezeten, eerst toen het nog 

vluchtelingenkamp was, en daarna toen het doorgangskamp was. Zwi Birnbaum, een van de 

hoofdpersonen van het boek zou zelfs speciaal uit Israël komen voor de presentatie! 

Dat feest ging dus niet door. Hopelijk is alles in november weer een beetje normaal. Dan gaan 

we bij de herdenking van de Kristallnacht op 9 november alsnog aandacht besteden aan Wij 

blijven bij elkaar. Dat boek begint immers met de Kristallnacht. 
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Opdracht: Zoek op wat de Kristallnacht was. Kijk nog eens naar het filmpje over Wij blijven 

bij elkaar. Probeer te bedenken wat er in de Kristallnacht met de kinderen Birnbaum gebeurd 

zou kunnen zijn. Schrijf mij  voor 25 april a.s. een mail waarin je mij die twee dingen uitlegt. 

Onder de inzendingen verloot ik een boek. (Niet Wij blijven bij elkaar, maar een ander boek) 

info@martineletterie.nl 

 

Verveel je je? 

Je vraagt je misschien af: Als dat allemaal niet doorgaat, wat doe je dan? Dat is niet zo 

moeilijk. Hier kun je zien wat mijn hobby is:  

https://www.youtube.com/watch?v=TN8boSNkb1E&t=27s 
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