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 april 2019 
 
 

VAN DE DIRECTIE 

 

Stille week  
Stel je eens voor. Jezus heeft net een bijzondere maaltijd gehad met zijn discipelen, zijn 
vrienden hier op aarde. Hij loopt met hen naar de Tafelberg om te bidden in de tuin van 
Getsemane. Het is voor Jezus niet zomaar een wandeling en een avondgebed. Tijdens 
de maaltijd heeft Hij zijn vrienden verteld dat Zijn tijd op aarde bijna voorbij is en dat Hij 
verraden zal worden door een vriend. Door een vriend! Voor ons lastig om in te denken 
hoe ongelooflijk moeilijk dit voor Hem moet 
zijn geweest.  
Wat zal het heftig geweest zijn voor Jezus 
om te weten dat één van Zijn volgelingen 
Hem zou verraden. Wat zal het heftig voor 
Hem zijn geweest om te weten op welke 
manier Hij zou sterven. Geen wonder dat 
Hij de rust opzoekt om tot Zijn Vader, God, 
te bidden. Om te vragen of het echt niet 
anders kan. Hij weet als geen ander dat 
God Hem troost bieden kan.  
Voordat Hij een plekje zoekt, vraagt Hij zijn 
vrienden om te bidden. Voor Hem. Hij 
heeft ze meer dan ooit nodig, al beseffen 
ze dat zelf niet. En dat blijkt. Want ze 
vallen in slaap. Jezus is teleurgesteld. 
Kunnen ze niet eens even voor Hem 
wakker blijven? Om Hem te steunen?  
Op dat moment ervaart Jezus te meer hoe 
het is om mens te zijn in deze wereld. Waar we ons best doen maar niet altijd alles 
kunnen. Waar mensen hun vrienden wel eens verraden. Waar je soms vals wordt 
beschuldigd van iets dat je niet hebt gedaan. En nog meer van die dingen die je niet 
begrijpen kunt.  
Ik kan me voorstellen dat Jezus besefte hoe hard Hij nodig was in die wereld van toen. 
Maar ook dat Hij opkeek tegen de pijn. Hij wist dat de kruisiging nodig was om ons te 
redden. Dat Hij moest lijden voor de wereld van toen en de wereld van nu. Dus deed Hij 
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wat Zijn Vader wilde. Hij werd en bleef mens in de tuin van Getsemane, om de Redder 
van de Wereld te zijn. En zo is een verdrietige dag, het begin van het beste van alles.  
 
Stel je eens voor… 
Zou jij wakker kunnen blijven als God je vraagt te blijven bidden?? 
 
Aanstaande donderdag zal het op de Bongerd moeilijk zijn om in deze ‘stille week’ ook 
echt de stilte te zoeken, alle lokalen zullen op deze dag leeggeruimd worden. 
Met de kinderen zullen we op het plein een broodje bakken en sap drinken. Even stil 
worden, even tijd maken om te beseffen hoe groot dit wonder is. Voel de belofte die 
spreekt uit de tekenen. 
 
Een fijn Paasfeest gewenst. 
 

 
 
 
Spullen 
Op marktplaats staan nog steeds spullen te koop die we straks in ons vernieuwde 
gebouw niet (meer) nodig hebben. 
Als u belangstelling heeft, meldt u zich dan bij Nargis Nijhof of doe een bod… 
De spullen moeten deze week weg, dat is dus uw laatste kans… ☺ 
 
 
 
Verbouwing 

http://link.marktplaats.nl/m1391992343?utm_source=ios_social&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_ios
https://haal-my.sharepoint.com/personal/elza-baukjelap_cordeoscholen_nl/Documents/c.%20communicatie/b.%20boom/takje%2018&19/nargisnijhof@kcdebongerd.nl
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Deze week ontvangt u verbouwingsnieuws #2. 
Voor dinsdagavond kunnen we nog wel wat hulp gebruiken, ook als u maar een uurtje 
kunt bijvoorbeeld! Alle hulp is welkom. 
 
Koningsspelen 
Op de site van KC de Bongerd vindt u alle foto’s van de Koningsspelen, kunt u nog even 
mee- of nagenieten. 
 
Nieuw en afscheid 
In de afgelopen maand is Sofie Bakker in groep 1 begonnen, ze was al bij ons op de 
Peutergroep, maar nu heeft ze een eigen stoeltje in groep i/1. 
We nemen afscheid van Juda en Eva Bijzet. Ze gaan, in verband met het kerkelijk werk 
dat hun moeder doet, naar een nieuwe school in Laren. 
We wensen Juda en Eva een goede tijd en Gods zegen toe op hun nieuwe plek! 
Truman Lueb komt een tijdje bij ons in groep 6/7. Samen met zijn ouders is hij een 
tijdlang in Nederland. Binnenkort gaan ze weer terug naar Amerika, tot die tijd is Truman 
te gast op onze school, van harte welkom, een fijne tijd op onze school gewenst! 
We nemen ook afscheid van Ishaï van Noort. Hij gaat, mogelijk tijdelijk, naar een andere 
school die beter past bij wat hij op dit moment nodig heeft. We wensen hem een goede 
tijd toe op de nieuwe school. Ishaï zal, samen met zijn ouders, wel betrokken blijven bij 
onze school, door bijvoorbeeld mee toe doen met de avond4daagse. 
 
Schoolfruit 
18 april is de laatste dag dat we schoolfruit hebben. Denkt u eraan dat u uw kind(eren) 
weer zelf fruit meegeeft? 
 
Schoolraad 
Komende donderdag vergadert de schoolraad. Op de agenda staat onder andere het 
reilen en zeilen van de school, het SBP & jaarplan en  maken we alvast een klein begin 
met de formatie. 
 
Luizenzak 
In verband met de verbouwing worden na de meivakantie de kapstokken van de muur 
gehaald en daarmee ook de luizenzakken. Op een zeker moment zullen de luizenzakken 
worden gewassen, zodat ze na de verbouwing weer fris aan de kapstokken kunnen 
worden gehangen. 
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Wilt u voor de meivakantie de spullen uit de zaken (laten) halen? Gymtassen, 
wanten en sjaals, al deze dingen graag meenemen naar huis! 

  
Hartelijke groet en een fijne meivakantie gewenst, 
namens het team, 
 
Elza-Baukje Lap 
directeur kindcentrum de Bongerd 
 

   
SAVE THE DATE 
18-04-2019                     Schoolraad 
19-04-2019                     Start Meivakantie 
11-06-2019                     CorDeo studiedag 
20-06-2019                     Meet & Greet SR (+/-0830-0930 uur) 
 
 

UIT DE GROEPEN: (klik op de link) 
 
Nieuws uit groep i/1 

Nieuws uit groep 2 

Nieuws uit groep 3 

Nieuws uit groep 4 

Nieuws uit groep 5/6 

Nieuws uit groep 6/7 

Nieuws uit groep 7/8 

 

 

 

https://www.kcdebongerd.nl/category/groep-i-1/
https://www.kcdebongerd.nl/category/groep-2/
https://www.kcdebongerd.nl/category/groep-3/
https://www.kcdebongerd.nl/category/groep-4/
https://www.kcdebongerd.nl/category/groep-5-6/
https://www.kcdebongerd.nl/category/groep-6-7/
https://www.kcdebongerd.nl/category/groep-7-8/

